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KERKBLAD 

van de 

Protestantse Gemeente Wesepe 
 

Verschijningsdatum: 26 mei 2025  Redactie: 
      Dhr. H. de Wit 
Oplage: 345 ex.     Mevr. A. Rechterschot 
      Dhr. G. Visscher 
Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl  Dhr. E.G. van den Broek 
 

Kopij voor de maanden juli/augustus inleveren vóór 23 juni. 
Eén keer per jaar (in september) wordt u gevraagd een vrijwillige 
bijdrage aan het kerkblad te storten op IBAN: NL25 RABO 0373 
7324 57. 
 

Erediensten in juni 2025 
 

1 jun 15.00 u  Preek van de leek: Burg. S. Poepjes 
    Inz. der gaven: Diaconie 

    Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb. 
8 jun  9.30 u KS dienst Voorgangers Klein Salland 
    Plaats: Zoogenbrink (HA) 
     Collecte: Klein Salland project 
15 jun  9.30 u  Ds. H. Diermanse 
    Inz. der gaven: KIA (zending) 
    Eindcollecte: Kerkbeheer 
22 jun  9.30 u  Ds. A. Fuhrmann 
    Inz. der gaven: Ond. Kerk. Geb. 
    Eindcollecte: Diaconie 
29 jun  9.30 u  Ds. A. Zaal 
    Inz. der gaven: Werelddiaconaat 
    Eindcollecte: Kerkbeheer. 
6 juli  9.30 u  Dhr. M. Schippers 
    Inz. der gaven: Ond. Kerk. Geb. 

    Eindcollecte: Werelddiaconaat 
 

Elke dienst kunt u live volgen op www.kerkdienstgemist.nl 
U kunt diensten een half jaar lang terugkijken vanaf een half uur 
na de dienst. 

Na elke dienst op zondagochtend is er koffiedrinken, 
waarvoor iedereen van harte wordt uitgenodigd 

mailto:kerkbladwesepe@live.nl
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Wie wens je nu geen licht op haar/zijn levensweg ? 
 
Bij welke gelegenheden werpt een ander gelovig licht op uw 
levensweg?  

Hoe vaak zegent u iets of iemand? 
Hoe vaak legt u uw hand op iemands 
hoofd, of schouder en wenst hem of 
haar Gods nabijheid: de kracht van de 
allerhoogste toe?  

 
Dat vindt u wellicht rare vragen. 
De kans is groot dat u denkt “Dat is 
toch uw taak dominee en niet de 
mijne (de onze)”? 
Het heeft mij altijd verbaasd, ja zelfs 
verdriet gedaan, dat in we 
Protestantse kringen zo’n rare 
omgang met zegenwoorden en de 
zegengebaren hebben. Nog veel meer 
verbaast het mij dat het bijkans een 
derde sacrament geworden is 
waarvoor je in het ambt van predikant zou moeten staan om het 
te kunnen bedienen. 
 

Het heeft binnen de Protestantse kerk in Nederland een heel raar 
taalspel met zich meegebracht waarin wat niets meer en niets 
minder dan zegenen is, soms inzegenen en in andere gevallen 
zegenen genoemd wordt. 
Met dat taalspel kan ik leven zolang het ruimte schept om elkaar 

vast te houden, maar waar het de betekenis van zegenen dreigt 
te verbasteren tot sanctioneren vind ik het te gortig worden. 
Als zegenen in het krachtveld komt van goedkeuren dan zijn we 
echt ver van huis – van het vaderhuis!- geraakt. Zegenen is licht 
op iemands weg werpen. 

 
Zegen dus gerust je kindjes voor het slapen gaan. 
Zegen dus gerust iemand die op reis gaat. 
Zegen de maaltijd en elkaar. 
Bewaar alstublieft uw zegen ook niet voor wat toch al als goed en 
als licht beleefd wordt. Juist wanneer het donker is in iemands 
leven kan een zegen het verschil maken. 
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En laten we voor eens en voor altijd ophouden met de onzin dat 
niet-dominees de kerkdienst niet met een zegen zouden kunnen 
bekronen.   

Laten we gul zijn met onze zegen. De Eeuwige bergt zoveel licht 
in zich dat we er beslist niet zuinig mee hoeven te zijn. 
 

God zegene jou 
verlichte jouw verdriet 

en verzware je geluk; 
houdt je op de been in 
bange dagen 
en vergrote de lach op je 
gezicht als het leven je  
toelacht 

God zegene u 
verlichte uw verdriet 

en verzware uw geluk; 
houdt u op de been in 
bange dagen 
en vergrote de lach op uw 
gezicht als het leven u 
toelacht. 
 

ds. Job Stein 
 

 
Pinksterdienst op de Zoogenbrink op 8 juni 
 
Ook dit jaar is er op de Zoogenbrink de (inmiddels traditionele) 
Pinksterdienst. Deze toch wel heel bijzondere dienst in de open 
lucht wordt verzorgd door de voorgangers binnen Klein Salland.  

We worden bij de samenzang ook dit jaar weer begeleid door de 
blazers van het ensemble van Ons Genoegen uit Heino. Dit jaar Is 
er nog een bijzonderheid: voor het eerst is het een 
Avondmaaldienst. In de open lucht vieren we samen de Maaltijd 
van de Heer. Best wel bijzonder dus. En een uitgelezen 

mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. 
Al met al een viering om niet te missen. Komen dus! 
 
 
Pastoraat in Wesepe 

 
In de outback van Australië is het bekend dat boeren daar geen 
hek zetten rondom hun land. Het land is groot. En door de tijd 
heen hebben de boeren daar geleerd om hun kudde op een 
andere manier bij elkaar te houden. Op het land boren de boeren 
bronnen aan. Plekken waar het vee kan bijkomen en kan drinken. 
De dieren weten waar zij water kunnen vinden en komen zo 
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telkens op dezelfde plek terug. 
 
Dit verhaal kwam bij mij terug toen ik aan het nadenken was over 
het pastoraat binnen de gemeente. We zijn in Wesepe met meer 

dan 500 zielen. Maar het is onmogelijk om iedereen te zien en te 
horen. Dat hoeft ook niet. Het mooie van de kerk is dat iedereen 
er op zijn/haar eigen manier betrokkenheid kan hebben. Een deel 
van de gemeente is intensief betrokken bij de vieringen en het 
kerkelijk leven. Anderen bezoeken de kerk op hoogtijdagen. En 

door verschillende fases van het leven verandert de intensiteit en 
de behoefte aan zingeving. 
Vanuit de kerk willen we voor iedereen oog en luisterend oor 
hebben. De ouderlingen proberen om te kijken naar mensen in 
rouw, ziekte of andere bijzondere levensgebeurtenissen.  
 
Pastoraat is niet alleen iets voor dominees, kerkelijk werkers en 
ouderlingen maar van de hele gemeente. De hele gemeente wordt 
uitgenodigd voor ‘omzien naar elkaar’. Elke vorm waarin dat 
omzien gestalte krijgt, is dus pastoraat. 
Het pastorale team van de gemeente is niet groot (twee 
ouderlingen en de kerkelijk werker). Dit maakt, zoals u zult 
begrijpen, het in de praktijk niet altijd mogelijk om voldoende 
aandacht te hebben voor iedereen.  
Daarom hebben we aan u twee concrete vragen: 

 
1. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, aarzel dan niet 

om met ons in contact te komen. Dan maken we snel een 
afspraak om verder te praten. 
 

2. We zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om als 
bezoeker zo’n 4-8 adressen per jaar te bezoeken. Zodat 
we met elkaar meer en beter vorm kunnen geven aan het 
‘omzien naar elkaar’. Niet zwaar, maar wel vanuit de kerk. 
Om te laten zien ook dat we als gemeenschap naar elkaar 

omkijken. Het is fijn als u ons hierbij kunt helpen. Voor 
vragen kunt u contact opnemen met Cora, Ans of Mark. 

 
Hartelijke groet, 
het pastorale team 
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Overleden 
 
Op 5 mei is overleden Wim Smeenk, Brouwerskamp 8. Hij werd 
79 jaar. Het In Memoriam komt in het volgende kerkblad. Wij 

wensen de familie veel sterkte. 
 
 
Bezoek basisschool 25 april dodenherdenking en bevrijding 
 

Op 4 mei werd bij de kerk stil gestaan bij de Nationale 
Dodenherdenking. Dit werd georganiseerd door de school en Mark 
Schippers. In de aanloop daar naar toe vertelde mevrouw Riet 
Dieperink aan leerlingen van de basisschool het verhaal van de 
dramatische gebeurtenis waarbij de Weseper molen werd 
vernietigd. Onze ouderling Cora Schensema ging met haar mee 
en maakte het volgende verslag.    
Op vrijdag 25 april stond ik om 12.00 uur voor de deur van Riet 
Dieperink. 
We gingen samen naar de basisschool in het dorp, daar hield Riet 
een lezing over wat ze allemaal heeft meegemaakt als klein 
meisje in de 2e wereldoorlog. We reden naar de school met stok 
en rollator in de wagen. 
Bij het hek aangekomen werd ze al opgewacht door de kinderen, 
ook de docent verwelkomde haar en we gingen naar binnen. Daar 

stond een grote stoel voor haar klaar en leek ze wel een beetje op 
de Koningin!  

De kinderen van groep 7 en 
8 zaten in een halve kring en 
konden zo Riet goed zien en 

horen. 
De docent stelde Riet voor 
aan de kinderen en die 
durfden best te vragen hoe 
oud Riet was. 

“Bijna 94”. Zo, zo! dat is wel 
heel erg oud. Maar haar hoofd is nog goed, alleen haar benen 
willen niet meer zo, vertelde Riet. De kinderen luisterden 
aandachtig naar wat Riet allemaal te vertellen had: een echt 
gebeurd verhaal en ook heel spannend! 
Riet vertelde dat ze als meisje van 9 veel had gezien en gehoord, 
ze was soms ook wel bang geweest voor de soldaten met hún 
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geweren. Op een dag kwamen de soldaten haar vader halen en 
hij werd gedwongen zijn eigen molen in de brand te steken. Hoe 
kon hij dit nou doen? 
Maar de soldaten met geweren dwongen hem om met een bus 

petroleum en lucifers boven in de molen te gaan. Maar vader kon 
het niet en liep met angst en beven weer naar beneden. Toen 
kwam zijn zwager er bij. Die was erg bang voor de gevolgen als 
ze het bevel van de Duitsers niet op zouden volgen. Hij heeft toen 
de molen voor hem in de fik gestoken, zo triest en verdrietig! 

Maar het meest wrange was, dat de bevrijders (de Canadezen) 50 
meter van de molen in een boerderij zaten en dit drama toch niet 
konden voorkomen. 
 
Ook vertelde Riet over de grote schuilkelder onder de 
melkfabriek, daar schuilden vele mensen voor bombardementen. 
Op een avond toen ze weer aan het schuilen waren, kwamen de 
Duitsers en bonkten op de deuren van de kelder. “Raus, Raus, 
wier werden die Molkerei in die luft jagen”, en zo geschiedde! 
 
De kinderen waren er stil van en erg onder de indruk. Daarna 
mochten de kinderen vragen stellen en Riet gaf overal antwoord 
op. De docent maakte er een einde aan, want de vragen bleven 
komen! 
Riet werd hartelijk bedankt voor haar ooggetuigenverslag, als één 

van de weinigen die ons dit nog zelf uit de eerste hand kunnen 
vertellen. Het zijn deze verhalen die belangrijk zijn voor het 
beleven van de vrijheid, 80 jaar geleden en zeker vandaag de dag 
ook. Bij het blijven vieren van onze vrijheid hoort ook steeds het 
herdenken van het leed van velen dat aan die vrijheid vooraf 

ging. 
Onder groot applaus verliet Riet de school, met een tevreden 
gevoel en een grote glimlach, op weg naar huis. 
 
Een dag met een gouden randje! 

Cora Schensema. 
 

 
Wesepe laat je niet los (7) 
 
Op 11 september 1983 de intrede gedaan, nu aan het werk dus! 
Mijn eerste oecumenische huwelijksdienst was al op 13 
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september, een dubbele uitdaging. Op de universiteit leer je heel 
veel behalve trouwdiensten en uitvaarten (althans in mijn tijd in 
Groningen) en ten tweede een oecumenische huwelijksdienst. In 
die nieuwe Groningse stadswijk waar wij woonden en kerkten 

ging het er tot op zekere hoogte zeer oecumenisch aan toe. In het 
multiculturele wijkcentrum had je twee kerkzalen en een 
kapelachtige ruimte. Eén zaal en de kapel waren in gezamenlijk 
gebruik van de hervormde wijk en de wijkparochie, de andere 
grote kerkzaal werd uitsluitend gebruikt door de gereformeerde 

wijkgemeente (de Samen-Op-Weg-gedachte was nog niet 
ontloken). Dat in tegenstelling tot de samenwerking tussen  
hervormd en katholiek, om de 3 maanden kerkte de ene groep 
om 09.00 uur en de andere om 10.30 uur en daarna wisselde het. 
De kapel stond ook voor de hervormden open voor kleinschalige 
bijeenkomsten. Maar die samenwerking ging zo natuurlijk goed 
dat de bisschop het nodig vond om de betreffende pastoor na 
enkele jaren tot de orde te roepen en naar elders over te 
plaatsen. 
“Oecumene” (een bijbels begrip dat je terug kunt vinden in 
Matheus 24:14 hetgeen “wereldwijd” en dus grenzeloos betekent) 
kende kennelijk zijn beperkingen. En nu laat ik een heel stuk van 
eeuwen kerkgeschiedenis met ál z’n kerkscheuringen, 
verketteringen en brandstapels maar onbesproken. 
En toch had ik behoefte om me op synodaal niveau even te laten 

informeren hoe kerkrechtelijk de zaken in relatie tot de RK kerk er 
voor stonden (ik zit immers nog steeds in een leersituatie!). Wat 
ik inmiddels wel wist dat men officieel als protestant niet deel 
mocht nemen aan de rk-eucharistie. En ik had gehoord dat de 
geloofsopvoeding in principe in handen werd gelegd van de 

moeder als zij katholiek was. 
Dus na ambtelijke informatie op, ter kennismaking, naar de 
pastorie in Broekland ten huize van pastoor Henk Molthof. 
Meegetroond naar zijn studeerkamer nam hij plaats achter zijn 
royale bureau en nam een goede sigaar (terwijl hij me wat 

kortademig overkwam). En natuurlijk had ik mijn pijp bij me en al 
babbelend werd het steeds gemoedelijker en blauwer in Gods 
keukentje. Op een gegeven moment, ter zake komend, trok hij 
een grote bureaula open, haalde een A-4tje te voorschijn en 
sprak de voor mij onvergetelijke en gemoedelijke woorden: 
“Zullen we het zo maar doen?” Nou, in grote lijnen was er niks 
mis mee, alleen op een gegeven moment in de liturgie was er 
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plek gereserveerd voor Maria. Het ging om een gebed voor 
vruchtbaarheid of zo. En dat zou hij wel doen want in die hoek 
van de kerk had ik dus niets te zoeken en klaar was Kees. 
Ter afronding werd ik vervolgens naar een hele andere keuken 

uitgenodigd, de keuken van Dinie de huishoudster, een zeer 
gastvrije, hartelijke en goeddoende dame, ook van de parochie. 
Het was een zeldzaam mooie, ouderwets ingerichte keuken, alsof 
die rechtstreek uit de serie van Swiebertje kwam. 
Vroegere of meer recentere ontwikkelingen in de 

kerkgeschiedenis met al z’n nodige en onnodige scheuringen uit 
calvinistische hoek of verboden en rk-expansiedrift ten spijt 
hadden vanaf het begin collegialiteit en vriendschappelijkheid de 
sfeer bepaald! Instanties kunnen botsen, maar openheid is 
ontwapenend en maakt mensen tot vrienden. 
En het oecumenische bruidspaar? Zij waren zich geheel niet 
bewust van allerlei kerkelijke perikelen, zij vertrouwden zich 
beiden aan ons toe om er een mooie dienst van te maken. Of mijn 
goede vriend en waarde collega hen ooit nog teruggezien heeft in 
zijn tempel – in de mijne, de onze, heb ik ze nooit kunnen 
ontwaren, maar elkaar in het dorp tegenkomend zagen ze er 
goedlachs en tevreden uit en dat is een kleine alledaagse zegen! 
 
Een ander fenomeen is het (verjaardags)huisbezoek aan 
bejaarden. Volgens één of ander overzichtelijk lijstje bleek dat in 

dezelfde eerste week iemand van 75 (of 80) bezocht zou moeten 
worden. En dat heeft (hoe gezellig het ook klinkt) toch ook weer 
z’n eigen moeilijkheid – zeker voor iemand die een beetje 
verlegen van aard is! Voor een huwelijksdienst bestaat er in ieder 
geval nog een liturgie met een bepaalde gang van zaken, maar 

een verjaardagsbezoek aan mensen die je nog helemaal niet 
kent? Bij wie kom je binnen, hoe kom je binnen, wat verwachten 
de mensen van jou… want zij kennen mij ook niet! Zoals in het 
voorgaande zeg ik ook nu … ik wil het wel serieus doen! Dus 
’smorgens blader je wat door de bijbel, je vindt iets dat je 

misschien wel geschikt lijkt, je denkt er over na hoe je dat in 
verband met een verjaardag kunt mengen, is er misschien sprake 
van ziekte, ander ongemak, rouw misschien? En voor de 
zekerheid bedenk je – indien gewenst (maar ook dat moet 
blijken) – een gebed, want tenslotte ben je predikant met een 
specifieke taak. 
Dus daar ga je en je moet maar zien! Op de fiets, geconcentreerd 
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en enigszins gespannen rij je naar het opgegeven adres en het 
betrof voor Sallandse begrippen een tamelijk grote boerderij. 
Lopend langs de schuur naar voren en al gauw hoor je gezellig 
gepraat en luid gelach (het was een zonnige dag met de ramen en 

deuren wijd open). Binnengekomen zat het hele gezelschap in “de 
mooie kamer” of  “de grote kukk’n”. Er viel een wat 
ongemakkelijke stilte, bij het handen geven nog een enkele grap 
of grol en toen werden de gesprekken en gezelligheid al gauw 
weer hervat; natuurlijk, waarom niet! En voor mijn pastorale 

gevoel leek het me goed om het bijbeltje opgeborgen te laten en 
het gebedje bleef onuitgesproken. Was ik nu anderen en mezelf 
tegengevallen? 
Wanneer ben je nou serieuzer; door als late binnenkomer in 
gezellige gesprekken in te breken en met jouw “handel” op tafel 
te komen om zodoende jezelf waar te maken? Of uit respect voor 
de mensen – die je helemaal nog niet kent dus ook niet kunt 
inschatten – als dienaar van het Woord zo nodig een ander 
moment uit te kiezen. 
Voor alle duidelijkheid; vrolijkheid, dankbaarheid en vrolijke 
saamhorigheid zijn in bijbels perspectief ruimschoots aanwezig, 
maar als beginneling loop je veel vaker op een vinkentouw en in 
de praktijk hoop ik te leren wanneer en wat je te zaaien hebt. 
Wesepe als ‘leerschool’ moet me maar naar ‘wijsheid’ leiden. 
Volgende keer: Hoe ‘boeiend’ is de liturgie? 

Ds. D.v.D. 
 
 
 

 

 

DIACONIE 
 
 
 
Jaarrekening diaconie 

De jaarrekening van de diaconie ligt ter inzage in week 23 (2 t/m 
8 juni). U kunt deze inzien bij Jacky van Tartwijk (06 31768816) 
op het adres Weth. van Doorninckweg 13 in Wesepe. Graag even 
vooraf afspreken. 
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Beste senioren van Wesepe en omgeving 
 
Ook in de komende zomermaanden gaan we door met het Samen 
Eten op de eerste woensdag van de maand.  

 
Op woensdag 4 juni staan de tafels om 12.30 uur weer voor ons 
gedekt in het “Wapen van Wesepe”. De kosten voor dit 3-gangen 
diner incl. 1 drankje zijn € 20. Een mooi moment  om eens 
gezellig aan te schuiven bij mededorpsgenoten en/of bekenden.  

Aan en afmelden graag tot de vrijdag ervoor bij Fineke, tel: 0570-
532247 of 06 83141045. Hebt u een dieet, geef dit dan ook bij 
opgave door. 
Hebt u vervoer nodig dan kunt u bellen met Hulpdienst Wesepe. 
 
Voor de agenda: 
 

 Samen Eten op de woensdagen 4 juni, 2 juli en 6 
augustus. 

 Woensdag 16 juli om 14.30 uur een gezellige middag in de 
Beukenoot met foto’s op een groot scherm van een mooi 
en zonnig voorjaar uit het Zuid-Spaanse Malaga e.o.  

Graag tot ziens op deze datums en een hartelijke groet van  
Ton, Frank, Annie, Fineke en Erna. 
 

 
 

STICHTING OUDEREN HUISVESTING 
WESEPE 

"De Brouwershof" 
 

Beste mensen, 
De laatste spelletjesmiddag voor de vakantie 

(juli en augustus) is op woensdag 11 juni a.s. half 3 in de 
Brouwershof. We maken er weer een gezellige middag van met 

koffie, thee en een koekje. U bent van harte welkom! 
 
Hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny 
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KERKBEHEER 
 

Kerk ook in 2025 weer open voor bezoekers 

 
 

Voor de Corona-periode was onze kerk in de zomerperiode 
wekelijks enkele uren open voor bezoekers.  
Vorig jaar hebben we deze traditie weer succesvol opgepakt. Vele 

enthousiaste bezoekers hebben een bezoek aan onze mooie kerk 
gebracht. Vooral de vele vakantie-vierende fietsers en wandelaars 
combineerden het kerkbezoek met een consumptie op het terras 
van het “Wapen van Wesepe”. Het mooie weer was mede een 
reden van het succes. 

Ook voor onze vrijwilligers 
was het zeer geslaagd; 
vooral door de mooie 
gesprekken met de 
bezoekers uit heel 
Nederland! Dit was voor ons 
een goede reden om te 
besluiten om ook dit jaar 
weer onze kerkdeuren te 
openen voor bezoekers.  

Elke donderdag (marktdag) 
worden de deuren geopend van 11:00 uur tot 15:00 uur. Onze 
vrijwilligers zijn in de kerk aanwezig om de bezoekers te 
ontvangen en van informatie te voorzien. En uiteraard om de 
vragen te beantwoorden. 

 
De openstelling op donderdag geldt voor de periode van 29 mei 
t/m 11 september. Vanwege Hemelvaart en de start van de 
“Sallandse fiets 4-daagse” starten we op 29 mei al om 10:00 uur. 
Ook op de open-monumentendag zal de kerk geopend zijn. Deze 

is dit jaar op zaterdag 13 september. 
 
Tevens blijft het ook nog steeds mogelijk om buiten deze tijden 
de kerk te bezichtigen. Hiervoor kan men telefonisch terecht bij 
Dick Stegeman (06-83657770) of Gerrit Visscher (06-20753695). 
 
Dick Stegeman, kerkrentmeester PG Wesepe 
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Bijdrage solidariteitskas 
 
Bij het kerkblad van juni is voor ieder belijdend lid van onze 
gemeente een brief bijgevoegd. In deze brief vragen we u om een 

bijdrage van € 10,- per belijdend lid voor de zogeheten 
Solidariteitskas. De solidariteitsbijdrage is voor de helft bestemd 
voor onze eigen gemeente, voor de andere helft voor 
steunverlening aan gemeenten binnen de Protestantse Kerk in 
Nederland die door omstandigheden tijdelijk niet ‘zelfvoorzienend’ 

kunnen zijn. Ook wordt het fonds voor activiteiten gebruikt die 
niet door één gemeente op te brengen zijn, zoals 
studentenpastoraat en binnenvaartpastoraat. 
De solidariteitskas is in het leven geroepen vanuit de gedachte 
dat je als plaatselijke gemeente deel uitmaakt van de landelijke 
kerk en daarmee verantwoordelijk bent voor elkaar. In de brief zit 
ook een folder met meer informatie. 
 
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. 
 
 

Opbrengst van collecten en giften 

 

 
Datum  Diaconie Kerkbeheer  
27 april  € 40,95 € 40,70 
4 mei   € 59,50 € 74,50 
11 mei   € 31,20 € 32,70 
18 mei   € 45,90 € 49,10 
 

Giften kerkbeheer  4 mei  € 100,- 
10 mei  € 50,- 

Collecten via bank  18 feb  € 20,- 
    4 mrt  € 25,- 
    1 apr  € 20,- 
    30 apr  € 25,- 
 
Giften Diaconie:  

Via de bank zijn er diverse giften binnengekomen, ook voor de 
collecte. Contant zijn giften gedaan voor het bloemenfonds en 
voedselbank, daar zijn we ontzettend blij mee. 
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Via de bank: 11-5 (€ 20 collecte) 20-4 (€ 25 collecte) 6-4 (€ 25 
collecte) 7-4 (€ 40 gift) 30-3 (€ 15 collecte) 24-3 (€ 40 gift) 2-3 
(€ 20 collecte). 
Contant: 24-4 (€ 5 bloemenfonds) 18-4 (€ 20 voedselbank) 1-4 

(€ 10 bloemenfonds) 
 
 

AGENDA 

 
  

4 jun 12.30 u Samen eten       Wapen van Wesepe 
5 jun 11.00-15.00 u Open kerk 
11 jun 14.30 u Spelletjesmiddag        Brouwershof 
12 jun 11.00-15.00 u Open kerk 
16 jun 14.30 u Ouderensoos       De Beukenoot 
19 jun 11.00-15.00 u Open kerk 
23 juni 20.00 u Redactievergadering      Vulikerweg 2c 
25 jun 09.00 u Kerkrentmeesters vergadering  De Beukenoot 
26 jun 11.00-15.00 u Open kerk 

28 jun   9.00 u Oud papieractie1         erf fam. Niemeijer 
2 jul 12.30 u Samen eten                 Wapen van Wesepe 
2 jul 18.30 u Diaconievergadering        De Beukenoot 
2 jul 19.30 u Kerkenraad       De Beukenoot 
3 jul 11.00-15.00 u Open kerk 

 
 

 
 

Oogstgave 2025: duurzame 
landbouw voor een betere 
toekomst in Zambia 
 
In de week van het Sallands 
oogstfeest Stöppelhaene wordt in Raalte en omstreken 
traditiegetrouw geld ingezameld voor een oogstgaveproject. Dit 
jaar is het motto ‘Duurzaam boeren in Zambia: eco-logisch!’. 

                                                
1 Als u niet in staat bent het papier zelf weg te brengen, belt u dan met Jo Jansen 

(0570 532040 of 06 53737210) en het wordt bij u opgehaald. 
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Onderwijs, werk en voedselzekerheid: voor ons vanzelfsprekend, 
maar voor boeren in Zambia een dagelijkse uitdaging. In het 
district Mpongwe nemen boeren en boerinnen zelf het initiatief om 
hun landbouwmethoden te verbeteren. Steeds meer van hen 

kiezen voor een biologische aanpak, zonder kunstmest en 
chemische bestrijdingsmiddelen.  
De Oogstgave 2025 steunt dit duurzame project van de ‘Vrienden 
van Mpongwe uit Salland’, een initiatief van Wim Mensink en Jos 
Schoorlemmer uit Heeten en Luttenberg. Zij werken nauw samen 

met de stichting ‘Geef de Kinderen van Mpongwe een Toekomst’ 
(GKMT), waarvan de in Luttenberg geboren Ton Korsten-
Korenromp voorzitter is. 
De Vrienden van Mpongwe zetten zich al jarenlang in voor 
duurzame landbouw in Zambia. In 2011 ondersteunde de 
Oogstgave al het project Switi Village, waarbij boeren en 
boerinnen werden getraind en voorzien van zaden, gereedschap 
en waterpompen. 
 
Een stap vooruit met Oogstgave 2025 
Met de opbrengst van de Oogstgave wil Coöperatie Ibala de 
komende vijf jaar 500 modelboeren en -boerinnen trainen in 
duurzame landbouwtechnieken zoals mengteelt (gewassen door 
elkaar telen), maken en gebruiken van compost en agroforestry 
(bomen planten op akkers voor schaduw en vruchtbare grond). 

Zo krijgen zij de handvatten om over te stappen op biologische 
landbouw. Hiervoor worden demonstratievelden aangelegd, 
inclusief irrigatiesystemen met waterbronnen, watertanks en 
pompen op zonne-energie. 
 

Doe mee: collecteweek en Stöppelhaene 
De Werkgroep Oogstgave Raalte presenteert het project op de 
Roggemaaiersavond (vrijdag 18 juli) en tijdens Stöppelhaene (28-
31 augustus) in de Plaskerk. De collecteweek vindt plaats in de 
week voor Stöppelhaene, waarbij meer dan 100 vrijwilligers op 

pad gaan voor dit goede doel. 
  
Wil jij ook helpen? Nieuwe collectanten zijn van harte welkom! 
Aanmelden kan via kfgeerts@home.nl.  
Heb je ideeën voor een nieuw Oogstgaveproject in de toekomst? 
Laat het ons weten! 
 

mailto:kfgeerts@home.nl
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Koffieconcert op 1 juni in de Nicolaaskerk in Wijhe  
 
Opnieuw komen twee zeer muzikale 
jongedames een concert geven in de 

Nicolaaskerk. 
Deze keer in de combinatie van vleugel en 
klarinet.  
Florence van der Does is een klassiek 
pianist die bekend staat om haar poëtische 

spel, haar inlevingsvermogen en verbeeldingskracht. Ze was te 
horen op gerenommeerde podia zoals Musis Sacrum in Arnhem, 
het Muziekgebouw aan ‘t IJ en Het Concertgebouw. Ook was zij te 
gast en is regelmatig live te beluisteren op Radio 4 en op TV. 
Jara van Dam (klarinet) gaf concerten tijdens het Opera Forward 
Festival, het Nederlands Klarinetfestival en het Beethovenfestival. 
Ook speelde ze mee in verscheidene orkesten waaronder de 
Marinierskapel, de Junge Ems-Dollart Philharmonie, het ArtEZ 
Symphonic Wind Orchestra en het Conservatorium van 

Amsterdam 
Symfonieorkest. In 2014 
behaalde zij de eerste 
prijs tijdens het 
Nederlands Klarinet 
Concours. 

Op zondag 1 juni spelen 
ze in Wijhe 
klarinetsonates van 
Saint-Saens, Brahms, en 
Bernstein.   

Het concert in de 
Nicolaaskerk van Wijhe 
begint om 11.30 uur en 
de toegang is vrij.  

Inloop vanaf 11.15 uur. 

Na afloop van het concert kunt u uw waardering laten blijken met 
een geldelijke bijdrage. 
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Een wereldconcert in de Nicolaaskerk Wijhe   
 
Maandelijks organiseren wij een concert in 
de Nicolaaskerk. 

Maar niet iedereen houdt van de klassieke 
muziek die we meestal programmeren. 
 
Daarom brengen we op zaterdagavond 7 juni een heel eigentijds 
concert. 

Zo vlak voor Pinksteren wordt het een muziekavond van grote 
klasse. We organiseren dit samen met “Klein Koninkrijk”, het 
podium voor nieuwe muziek uit Olst. 
Het internationale All female ensemble Vox Sturnus treedt dan op. 
Vox Sturnus is een avontuurlijk en creatief vocaal ensemble van 
zes vrouwen met verschillende muzikale achtergronden (van het 
Edison-winnende Odelion tot het Metropole Orkest), leeftijden 
(tussen de 29 en 53) en nationaliteiten (NL, NO, DK, IS).Vijf van 
de vrouwen komen op 7 juni naar Wijhe. Er wordt gezongen in 
vijf talen.  
De muzikanten zingen, spelen instrumenten, componeren en 
improviseren. De helft van de groep is opgeleid tot zanger, de 
andere helft tot instrumentalist. Hierdoor word je 
ondergedompeld in een veelzijdig klankkleur-palet en heeft het 
ensemble een ongepolijste, authentieke sound.  

Er ontstaat een opwindende chemie van vocale harmonieën, 
subtiele strijkarrangementen en improvisatie die beweegt tussen 
genres als jazz, folk, koorzang uit noordelijker regionen en meer 
experimentele vocale muziek. 
 

Ga mee op avontuur met Vox Sturnus en wie weet improviseer je 
zelf opeens mee! 
Het concert begint om 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 
uur. 
 

Kaartverkoop op 7 juni aan de kerk à € 17,50.  
In de voorverkoop kosten de kaarten € 15,00.  
Zie hiervoor de website www.vriendennicolaas.nl. 
 
 

 
 

http://www.vriendennicolaas.nl/
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Kerkdiensten in Klein Salland 
   
  Raalte 
 
datum tijd voorganger 
1 juni 9.30 u ds. R. Slaar 
8 juni 9.30 u Klein Salland dienst HA (Zoogenbrink) 
15 juni 9.30 u ds. J.P. van Ark  
22 juni 9.30 u  ds. R. Slaar 
29 juni 9.30 u ds. R. Slaar 
6 juli 9.30 u ds. R. Slaar  
 
  Olst 
 
datum  tijd voorganger 
 
1 juni 9.30 u Drs. H.J. Boon 
8 juni 9.30 u Klein Salland dienst HA (Zoogenbrink) 
15 juni 9.30 u ds. W. Davelaar 
22 juni 9.30 u  ds. E. Urban 
29 juni 9.30 u ds. H. Nekeman 
6 juli 9.30 u ds. M. Hadnagy 
 
  Wijhe 
 
datum  tijd voorganger  
1 juni 9.30 u pastor J. Luten (Weijtendaal) 
8 juni 9.30 u Klein Salland dienst HA (Zoogenbrink) 
15 juni 9.30 u ds. J. Stein  
22 juni 9.30 u  ds. J. Stein 
29 juni 9.30 u ds. F. Buitink 
6 juli 9.30 u ds. F. Buitink 
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Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe 

 
KERKELIJK WERKER Mark Schippers                                  tel 06 20450796 

 
KERKENRAAD Voorzitter: H.J. Jansen,                        tel 06 12180541 

 Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe  
 hjansen3511@gmail.com 

 Scriba: Harry de Wit        tel 06 83232078 
 Tollenaar 7, 8124 AX Wesepe 

 scribapknwesepe@gmail.com   
 

KERK Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe tel. 531255 
 

De BEUKENOOT Dhr. A. Nijland(reserveren)                          06 50213256 
Sleutel : Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10  tel. 531277 

                                          06 22541865 
 

KOSTER Kostersteam                                      06 83657770 
  

 

ORGANIST Mevr. C. Ovinge-Best 
 Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle            tel. 06 28690154 

 corinne.ovinge-best@ziggo.nl 
 

BEGRAFENISSEN/  Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin. 
BEGRAAFPLAATS IBAN: NL64 RABO 0373 7450 44 

 
FINANCIËN Kerkbeheer: Dhr. E.G. van den Broek 

 Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe     tel 06 23340539 
 Kerkbalans:  NL74 RABO 0373 7429 24 

 Algemeen:  NL25 RABO 0373 7324 57 
 kerkbeheerwesepe@gmail.com 

 
 Diaconie: Mevr. J. van Tartwijk 

 M.v.Doorninckweg 13, 8124 PH Wesepe  tel. 531686 
 RABO bank:  NL31 RABO 0377735442 

 SKG bank:   NL59 RABO 0373739702 
 diaconiewesepe@gmail.com 

 
LEDEN- Dhr. E. Hoogeboom          tel 06-21593651 

REGISTRATIE eefhoogeboom@gmail.com  
 

KINDEROPPAS via G. Visscher,           tel 06 20753695 
 

HULPDIENST  Ans Krijt   anskrijt@hotmail.com   of            06-24728227 
WESEPE Gerrit Visscher                                           06-20753695  

 gerrit.visscher.heeten@gmail.com 

 

WEBSITE:  http://wesepe.protestantsekerk.net 

 

 (kengetal: 0570, tenzij anders vermeld) 

mailto:scribapknwesepe@gmail.com
mailto:anskrijt@hotmail.com
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